
BÀI 2  MÔI-SE ĐẬP HÒN ĐÁ 

1. Đáng lẽ dân Y-sơ-ra-ên vào đất Ca-na-an từ lâu, nhưng họ vẫn còn lang thang trong đồng 

vắng khô khan vì: 

a/ Họ thấy đồng vắng rộng rãi, tốt đẹp nên không muốn vào xứ Ca-na-an 

b/ Họ chống nghịch cùng Chúa 

c/ Họ không phải là hậu tự của Áp-ra-ham d/ Môi-se không muốn vào Ca-na-an 

2. Trong suốt hành trình từ Ê-díp-tô đến Ca-na-an, dân Y-sơ-ra-ên luôn lằm bằm, cãi lẫy, oán 

trách Môi-se và A-rôn vì: 

a/ Họ thông minh nên biết Môi-se đang đi sai ý Chúa 

b/ Họ không tin Chúa 

c/ Họ không muốn vào Ca-na-an d/ Câu a, b, c sai 

3. Theo bài học, trong bốn mươi năm, ai là người đã chịu đựng sự cứng cỏi và không tin của 

hơn một triệu người Y-sơ-ra-ên? 

a/ Môi-se 

b/ A-rôn 

c/ Câu a, b sai 

d/ Câu a, b đúng 

4. Không một mục sư nào có thể vững vàng trong chức vụ cho đến cuối cùng nếu không được 

con dân Chúa: 

a/ An ủi 

b/ Khích lệ 

c/ Cầu thay 

d/ Câu a, b, c đúng 

5. Mỗi lần gặp khó khăn trong chức vụ, Môi-se làm gì? 

a/ Sấp mặt mình xuống đất để trình bày mọi sự cho Chúa 

b/ Bực tức, la lối  c/ Từ bỏ chức vụ, không thèm làm nữa 

d/ Tìm cách hại những người làm phiền mình 

6. Hình ảnh hòn đá bị đập lần thứ nhất khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô chỉ về ai? 

a/ Đức giáo hoàng 

b/ Phi-e-rơ 

c/ Chúa Giê-xu 

d/ Si-môn 

7. Theo lệnh của Chúa, A-rôn trao chức tế lễ của mình cho ai? 

a/ Ê-li-a-sa 

b/ Con trai A-rôn 

c/ Câu a, b sai 

d/ Câu a, b đúng 

8. A-rôn qua đời trên đỉnh núi nào? 

a/ Ghinh-bô-a 

b/ Hẹt-môn 

c/ Giê-ru-sa-lem 

d/ Hô-rơ 

9. Dầu Môi-se và A-rôn là hai vị lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên; nhưng khi hai ông phạm tội, 

Chúa vẫn không bỏ qua sự quở trách và sửa phạt vì Chúa rất yêu thương nhưng: 

a/ Ngài cũng rất công bình 

b/ Ngài rất giàu có 

c/ Ngài toàn năng 

d/ Ngài toàn tri 

10. Bài học này nhắc nhở tôi rằng tội không vâng lời sẽ: 

a/ Khiến Chúa buồn lòng 

b/ Gánh hậu quả, không có lý do nào để biện hộ 

c/ Câu a, b sai 

d/ Câu a, b đúng 


