Bài học Trường Chúa Nhật	                                                                                GT “Lịch sử Quốc gia Y-sơ-ra-ên”
Bài 28                 	SA-MU-ÊN PHỤC VỤ ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 12:1-25  -  Câu gốc: I Sa-mu-ên 2:30b

1. Khi Sau-lơ được người Y-sơ-ra-ên tôn lên làm vua, thì:
a. Sa-mu-ên buồn bã ra đi không một lời từ biệt.		      
b. Sau-lơ truyền lệnh giết hết dân Am-môn và giải cứu dân Gia-be.
c. Sa-mu-ên trao quyền cai trị nước cho Sau-lơ.  
d. Sau-lơ tỏ vẻ xem thường Sa-mu-ên.
		
2. Lòng thanh liêm của Sa-mu-ên được thể hiện qua việc ông: 
a. Không lợi dụng tiền bạc, tài sản của ai.	c. Không tham lam nhận của hối lộ.	
b. Không gạt gẫm hoặc hà hiếp ai. 	d. Câu a, b, c đúng.     

3. Theo bài học, những việc lớn lao Đức Chúa Trời đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên:
a. Đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô.            
b. Khi họ ăn năn, Ngài tha thứ và giải cứu họ. 
c.  Câu a, b đúng.                                           d. Câu a, b sai.

4. Theo I Sa-mu-ên 12, Chúa đã dùng các quan xét nào để hướng dẫn họ?
a. Giê-ru-ba-anh, Sa-mu-ên, Đê-bô-ra, Ba-rác.          		
b. Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Giép-thê, Sa-mu-ên.
c. 	Sa-mu-ên, Ghê-đê-ôn, Bê-đan, Ba-rác.  
d. Bê-đan, Giê-ru-ba-anh, Sa-mu-ên, Ghê-đê-ôn.

5. Dấu lạ khiến dân Y-sơ-ra-ên nhận biết việc họ cầu xin một vua là điều ác trước mặt Chúa: 
a. Mặt trời bị che khuất trong một giờ đồng hồ.	c. Trăng tròn tỏa sáng suốt đêm.
b. Lũ lụt và hạn hán suốt một mùa hoa ô-li-ve nở.    d. Sấm sét và mưa trong mùa gặt.

6. Điều Sa-mu-ên bảo dân Y-sơ-ra-ên cũng như nhắc nhở Hội Thánh ngày nay phải thường xuyên coi chừng:
a. Bỏ qua sự nhóm lại và đam mê tửu sắc.          
b. Chăm về lợi riêng mình và thiếu quan tâm người sa ngã.	
c. Tinh thần chia rẽ và bè phái. 	        d. Thờ thần tượng và tinh thần thế gian.

7. Theo bài học, Sa-mu-ên xem điều gì là phạm tội cùng Chúa?
a. Không dâng tế lễ đủ cho Chúa.	c. Không dạy dân sự cầu nguyện với Chúa.
b. Thôi cầu nguyện cho dân sự Chúa.	d. Câu a, b, c đúng.

8. Việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta: 
a. Con Đức Chúa Trời thành người, chịu chết vì chúng ta và sống lại cách vinh hiển.	  
b. Bảo vệ và chu cấp dư dật.	c. Sống lại cách vinh hiển trong nước Trời.
d. Giữ gìn và ban sự bình an trong thử thách.

9. Theo Ga-la-ti 6:14, niềm kiêu hãnh của chúng ta trong Chúa là: 
a. Thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy.  		       
b. Thế gian đóng đinh tôi và tôi tự do làm điều mình muốn.
c. Có Đức Thánh Linh cáo trách nên không hề phạm tội.        			
d. Vừa muốn vừa làm được theo ý muốn Chúa.

10. Chúng ta học được gì nơi Sa-mu-ên?
a. Sống cả đời trong sự thanh liêm, chánh trực.	
b. Dù bị dân sự từ chối, ông vẫn cầu thay và tiếp tục dạy dỗ, hướng dẫn họ.	
c. Câu a, b đúng.	d.	Câu a, b sai.
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     CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Sa-mu-ên đã làm gì trước lời đề nghị của dân Y-sơ-ra-ên là họ muốn có một vua cai trị họ? Thái độ của Sa-mu-ên thế nào? Qua các sự việc này, chúng ta thấy điều gì ở Sa-mu-ên trong cương vị là người lãnh đạo?
	
	
	
	
	
	
2. Tai sao Sa-mu-ên bày tỏ sự thanh liêm của mình trước dân sự? Lý do nào Sa-mu-ên trách dân Y-sơ-ra-ên? Điều gì chứng tỏ Đức Chúa Trời rất buồn về dân sự của Ngài và Sa-mu-ên nói điều này cho dân Y-sơ-ra-ên để làm gì?
	
	
	
	
	
	
3. Trước khi về hưu Sa-mu-ên cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên điều gì? Tại sao ông có lời cảnh báo này? Tâm tình của Sa-mu-ên đối với dân Y-sơ-ra-ên lúc ông về hưu là gì?
	
	
	
	
	
	


Học viên có thể tải bài trên website của Hội Thánh:   www.httltohienthanh.org	

